2 Timoteiis 1: 6, 7 (Marcuskerk, Den Haag, 27 oktober 2024) “Laat je niet ontmoedigen..”)

Marcuskerk, Den Haag 27 oktober 2024

Voorganger: ds. Bas Plaisier

Voorbereiding

Welkom en mededelingen van de kerkenraad

Orgelspel / Stil gebed

Intochtspsalm Psalm 62: 1, 4, 5 ("Mijn ziel is stil tot God mijn Heer..”)
Votum en groet

Aansteken van kaarsen en Kindermoment

Lied van de maand: ........

Verootmoedigingsgebed
Regel voor het leven: Titus 2: 11 - 14
Zingen: NLB 834 ( “Vernieuw Gij mij...”)

Rondom de Schriften
Gebed bij de opening van de Bijbel

Schriftlezingen: 1. Jesaja 61: 1 -3 (lector)

Zingen: NLB 756: 1, 2, 4, 5, 6 ("Laat komen Heer Uw rijk..”)
2. Tim1:1-10 (/ector)

Zingen: : NLB 695 (“Heer, raak mij aan met Uw adem..”’)

Preek over “"Laat je niet ontmoedigen..” (2 Tim 1: 6, 7)

Meditatief orgelspel
Lied 686 ( “De Geest des Heren heeft..”)

Rondom gebeden en gaven
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Wegzending en zegen
De kinderen en tieners komen terug
Slotlied: Hemelhoog 479: 1, 3, 4 (“Heer, U bent mijn leven...”)

Wegzending en Zegen Gezongen ‘amen’

Orgelspel
Beantwoord met Lied 415: 3 ( "Amen, amen, amen”)

Marcuskerk, zondag 27 oktober 2024




