
Kerkdienst in de Marcuskerk, Den Haag – 7 april 2024 
 

Voorganger: ds Bas Plaisier, Gouda 
 
Voorbereiding 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Orgelspel /  Stil gebed 
Intochtspsalm 81:1, 3, 5, 6  (De Nieuwe Psalmberijming)  
 
1. God is onze kracht! 
Laat je stem maar schallen. 
Speel uit alle macht 
op bazuin en fluit, 
tamboerijn en luit. 
Feest is het voor allen. 
 
3. ‘Ik heb alle last 
van je afgenomen, 
want Ik hield je vast. 
Op je smeekgebed 
heb Ik je gered, 
is mijn hulp gekomen.’ 
 
5. ‘Luister, volk van Mij, 
knoop het in je oren: 
haat afgoderij! 
Dien geen god van steen, 
buig voor Mij alleen 
om bij Mij te horen.’ 
 
6. ‘Ik ben God, de HEER, 
die jou heeft gedragen 
en die altijd weer 
vorstelijk en mild, 
je verlangen stilt, 
wat je ook zult vragen.’ 
 
Votum en groet  
Aansteken van kaarsen en Kindermoment 
Lied van de maand: …….. 
 
Verootmoedigingsgebed  
Regel voor het leven: Kolossenzen 3: 1 – 3; 12 - 15 
Lofprijzingslied: NLB 642: 1, 2, 3, 7 “Ik zeg het allen, dat Hij leeft..”  
       
Rondom de Schriften 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
1e Schriftlezing: Zefanja 3: 16 - 20                     (lector)  
Zingen: NLB 630: 1, 2, 3 “Sta op – een morgen ongedacht..” 
 



 
 
2e Schriftlezing: Marcus 16: 9 -14 en Johannes 20: 24-39   (lector) 
Zingen: (oude liedboek) LvK 214: 1, 4, 6  ‘O morgen van verblijden..”  
 
Preek over “Te mooi om waar te zijn?”  
 
Zingen: Hemelhoog 460 “Hoe wonderlijk mooi…” 
 
Geloofsbelijdenis: uitgesproken [staande] 
Zingen: Psalm 68: 7 “God zij geprezen met ontzag..” 
 
Rondom gebeden en gaven 
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 
Wegzending en zegen 
De kinderen en tieners komen terug  
Slotlied NLB 767: 1, 2, 3, 4,   “De toekomst van de Heer is daar..” 
  
Zegen 
 
Beantwoord met Lied 415: 3  “Amen...” 
 

Marcuskerk, Zondag 7 April 2024 

  


