“ God is van niemand ver weg..” Hand. 17 (Marcuskerk, Den Haag 26 oktober 2025) --

ORDE VAN DE DIENST
Zondag 26 oktober 2025, Marcuskerk Den Haag

Ds Bas Plaisier

Welkom / mededelingen

Orgelspel

Stil gebed

Zingen: Psalm 100 (Nieuwe Psalmberijming) (“ Juich heel de aarde..”)
https.//www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-100

Bemoediging en groet

Aansteken van kaarsen (orgelspel over ELB 458)

Kindermoment en lied van de maand

Gebed van verootmoediging en om vergeving van schuld
Gods woorden voor een nieuw leven: Kolossenzen 3: 12 - 15

Zingen: NLB 939: 1 (“Op U alleen, mijn licht mijn kracht..”)

Gebed bij de opening van het Woord en verlichting met de Geest

Schriftlezingen: Jesaja 42: 5 - 9

Zingen: NLB 825: 1, 5 (“ De wereld is van Hem vervuld..”)
Handelingen 17: 15 - 34

Zingen: NLB 825: 7, 10 (“Want Hij die zozeer anders is..”)

Preek over Handelingen 17 “God is van niemand ver weg...”

Zingen: NLB 512: 1, 2, 5, 6, 7 (“O Jezus hoe vertrouwd en goed..”)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Moment om gaven te delen

Slotlied HH 460 (“Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam”)

Zegen daarna zingen NLB 416: 4 (“Ga met God..”)

Den Haag, Marcuskerk, 26 oktober 2025
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