
Liturgie Goede Vrijdag Marcuskerk 10 april 2020 

Predikant: ds. Bas Plaisier 

Ouderling : Sander Siebenga 

Diaken: Els Siebenga 

Pianist/violist : Koos Verhage 

Pianospel  

Welkom door de ouderling van dienst  

Aansteken van de kaars 

Stil gebed 

 Groet en bemoediging 

 v.: De Heer zij met u.  

g.: Ook met u zij de Heer  

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer,  

g.: die hemel en aarde gemaakt heeft,  

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen.  

g.: Amen  

 

 Lied 562: 1, 2, 3 “Ik wil mij gaan vertroosten”  

Gebed   

(De evangelie lezingen door de lector en de predikant)  

Lijdensverhaal volgens Johannes 18: 1 - 9  “Wie zoeken jullie? Ik ben het..”  

Stille meditatie  

We zingen Lied 558: 1  “Jezus om uw lijden groot..”  

Lijdensverhaal Johannes 18: 19 – 27 ’Ben jij soms ook een leerling van Hem?’  

Stille meditatie  

We zingen Lied 558: 6 “Om het zwijgen, het geduld.. “  

Lijdensverhaal – Johannes 18: 33 - 38 “Mijn koninkrijk is niet van hier..”  

Stille meditatie  

We zingen Lied 558: 7 “Om het woord van goddelijk recht..”  

 

 



 

 

Lijdensverhaal – Johannes 19: 4 – 11 “Hier is Hij, de mens.. Uw koning”  

Stille meditatie  

We zingen Lied 558: 8, 9  “Om de doornen van uw kroon”  

Lijdensverhaal – Johannes 19: 16b – 24 ‘de verworpen Koning’   

Stille meditatie  

We zingen Lied 575: 5 “Koning tot een spot getekend”  

Lijdensverhaal – Johannes 19: 25 - 30  “Dat is uw zoon..”  “Het is volbracht..”  

Overdenking  

 Lezing Johannes 19: 28 – 30  “Het is volbracht”      

Doven van de Paaskaars  

Moment van stilte    

We zingen Lied 575: 6 “Dank zij U, o Heer des levens..”  

Voorbeden, Onze Vader en Avondgebed  

We zingen lied 590: 1, 2, 5 (“Nu valt de nacht..”)  

Zegengroet  

We verlaten in stilte de kerk    


